Solidariteit arriveert ... op een zeepaardje

Een daad van solidariteit kan vaak via een lange, winderige weg , vol verrassingen, reizen .Hij kan soms
zelfs even wegvallen in een afgrond en dan duizenden kilometers verderop weer opduiken.

Er liggen zesduizend kilometers tussen Italié en Tanzania. Tanzania is een van de armste landen van
Afrika, ondanks haar waardevolle natuurlijke rijkdommen, ontsierd door burgeroorlogen en ziektes (vooral
AIDS en malaria); zaken die heel ver weg lijken voor mensen die gewend zijn aan een comfortabel leven
en niet verder kijken dan hun dagelijkse leven.

Degenen die het duiken beoefenen zijn echter meestal reizigers uit eigen keuze en zijn eraan gewend tot
op de “bodem” van dingen te gaan; duiken in de werkelijkheid die hen omringt en zelfs beslissingen
nemen die een leven kunnen redden: dat van hun zelf en ook dat van anderen.

Het is in deze geest van solidariteit en gemeenschap dat DAN Europe heeft besloten mee te doen met een
initiatief om Afrikaanse kinderen te helpen, kinderen die voorbestemd zijn om het slachtoffer te worden
van mechanismes die veel groter zijn dan zijzelf. De enige manier om daar op dit moment uit te komen is
door middel van gezond verstand en de vrijgevigheid van mensen die weigeren de stand van zaken zoals
die is te accepteren.

Via onze partner Ossidabile, die veel DAN leden al kennen en waarderen vanwege de halskettingen die in
onze winkel verkrijgbaar zijn, hebben we de situatie van de missie van Morogoro, in het hart van de
Tanzaniaanse savanna, leren kennen en die al sinds 1995 actief daar is dankzij het werk van de Collegine
Sisters Holy Family.

De daden van deze vrouwen gaan veel verder dat het bevorderen van lezen en schrijven en de
evangelische missie. Zij houden het missionaire motto in gedachte, dat zegt “Je kunt niet met een lege
maag met God spreken.” Met moed en onbaatzuchtigheid duwen ze door waar niemand anders durft te
gaan, naar de armoedige hutjes van modder en stro, zonder water of elektriciteit, op zoek naar
vondelingen: wezen van ouders die aan AIDS overleden zijn, kinderen van tienermoeders - ziek of
gedreven tot uitbuiting en prostitutie. De zusters nemen ze mee naar de missiepost, de enig mogelijke
schuilplaats en proberen (met hun geringe middelen) ze te beschermen tegen dwangarbeid en
mishandeling, ze te voeden en te genezen, en hun de juiste weg te wijzen; in feite om ze hun hun jeugd
terug te geven.

Natuurlijk hangt hier een prijskaartje aan, niet alleen een menselijk, maar ook een economisch. En dat is
waar solidariteit om de hoek komt kijken ...met de ondersteuning van gulle gevers die hoop hebben. Want

hoe belangrijk de missiepost ook is voor de lokale bevolking, ze krijgen feitelijk geen enkele financiéle
ondersteuning van de Katholieke Kerk, noch van de Tanzaniaanse overheid. In plaats daarvan heeft het lot
(of een hogere macht voor wie daar in gelooft) dit tot realiteit gemaakt. Dit gebeurde door middel van
contact met een Italiaanse vrijwilliger die ontroerd was door de onbaatzuchtigheid van de nonnen en door
de glimlach van de kinderen en die ervoor heeft gekozen om de harten van zijn vrienden te
ondersteunen.

Daaronder was Ossidabile, die deel heeft genomen aan een project bedoeld om geld bijeen te brengen
voor de aanschaf van een instrument nodig voor de overleving van de kleine en tegelijkertijd toch ook
grote gemeenschap van Morogoro ... een nieuwe tractor. De oude is kapot en zonder is het onmogelijk
geworden, zoals de zusters vertelden, om het land te bewerken, nuttige materialen naar de missiepost te
vervoeren en te voorzien in de behoeftes van 500 kleine kinderen.


https://alertdiver.eu/nl_NL/artikelen/solidariteit-arriveert-op-een-zeepaardje/
http://www.ossidabile.com/forafrica

Door middel van haar on-line winkel heeft DAN direct de uitnodiging van Ossidabile aanvaard en is ermee
aan de slag gegaan. Daarna ging DAN nog een stapje verder en doneerde de hele opbrenst van het DAN
winkel zeepaardjehanger (het symbool van solidariteit en verwantschap) aan de missiepost van Morogoro
en voor diegenen die dit sieraad niet willen kopen is het mogelijk een directe donatie te doen.

Om meer te leren
Schrijf naar de zusters
Koop het zeepaardhangertje in de DAN Winkel

Maak een directe donatie over aan de missiepost
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